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Overdenking

Heb je je reis-bewijs al?
Ruth zegt tegen Naomi: "Waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik
vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God." Ruth 1:16.

Ruth weet het zeker, de afgoden uit Moab hebben haar uiteindelijk niets te bieden.

Hoe moeilijk Naomi het ook heeft, hoeveel rouw en tegenslagen ze ook heeft gehad, Ruth ziet en merkt dat haar
schoonmoeder gelooft in de ene ware God! Ze kan niet meer anders dan haar schoonmoeder volgen naar haar
land om ook haar God te dienen, wat het ook kost, ook al weet ze niet wat de toekomst brengt, maar ze weet
wel Wie haar Gids is.

Als je dat bedenkt, vraag ik je nogmaals: weet je al of je belijdenis gaat doen, of in ieder geval op
belijdenis catechisatie komt?
Het volgende verslag in vraag-en antwoordvorm aan een denkbeeldige bijna 18- jarige, kan misschien helpen:
Jij: Belijdenis catechisatie? Waarom zou ik me daarvoor opgeven?
Antwoord: Goed, andere vraag: Je bent (bijna) 18 en heb je al nagedacht over auto rijlessen?
Jij: Ja natuurlijk, daar ben ik al mee begonnen. Mijn theorie heb ik al bijna.
Antwoord: waarom?
Jij: Ja waarom, je wilt toch auto kunnen rijden! Dat is toch handig! En daarna ga ik sparen voor een eigen
auto. Dat is toch gaaf, dat wil toch iedereen. Dan kun je gewoon altijd weg, en waar je ook maar naar toe
wilt, je bent nooit meer van iemand afhankelijk, en ook niet van het openbaar vervoer enzo... snapt u dat
dan niet?
Antwoord: Als iemand dat snapt, nou dan ben ik het wel; als je eens wist hoe ik nog steeds kan genieten van het
autorijden...
Jij: Nou, dat geloof ik wel, maar wat heeft dit trouwens allemaal te maken met die belijdenis-catechisatie?
Antwoord: Dat zal ik proberen uit te leggen. Rijlessen nemen voor het autorijden kost veel geld, en ook veel tijd;
en dan die theorie: dat kost ook heel wat, want een kleine minderheid slaagt de eerste keer. Toch heeft iedereen
die zijn rijbewijs wil halen dat geld en die tijd en de energie er voor over.
Dan komt de aanschaf van de auto: dat kost helemaal veel geld...! En het brengt gevaren met zich mee.
Maar nu de belijdenis-catechisatie:
Dat kost wel tijd, maar geen geld! Het theorie boek heb je al... Het heeft 66 delen, en elk deel is weer
onderverdeeld in een heel aantal hoofdstukken.
Jij: Maar waarom zou ik daar nu mijn tijd aan besteden?
> Om je reis-bewijs te halen.
> Om te weten hoe jij je op jouw levensweg moet gedragen, zodat je leeft tot nut van je mede-levensweg
gebruikers
» Om te weten hoe je leeft tot eer van Hem Die gewild heeft dat jij op de levensweg een plek zou krijgen.
» Om te weten waar je heen moet als je voor een kruispunt staat.
» Om te weten waar de gevaren zitten op de levensweg, en om kennis en de wijsheid te ontvangen, opdat
je niet voor eeuwig verongelukt!
Kort gezegd: Omdat er een keer een T-splitsing komt. Dan kun je niet meer kiezen voor rechtdoor, dan is het
rechts of links...!!!
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Ja, je kunt dan zelfs niet meer kiezen voor rechtsaf of linksaf. Die tijd heb je gehad in het leven, in de genade
tijd. Elke keuze voor linksaf naar de zonde, geeft meer gewenning (soms zelfs verslaving!) en maakt het bijna
altijd moeilijker om alsnog écht rechtsaf, het rechte pad te gaan.

Daarom moet je hier leren gehoorzamen aan de stem van de Goede Herder en moet je ingaan door de smalle
poort en de smalle weg bewandelen.

Mozes zegt dat ook: "Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en de dood, en het kwade.

Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek! Kiest dan het leven, opdat gij leeft ...!
(Deuteronomium 30:8 en 15)

Ach, je snapt wel wat ik bedoel.

Jij: Nou, ik vind het maar een rare vergelijring. U doet net alsof het belijdenis doen en die belijdenisplaat (ter
herinnering aan je beljjdenis) een soort toegangsbewijs is voor de hemel. Je kunt toch ook in de hemel komen
zonder dat je belijdenis hebt gedaan? Alsof je zonder belijdenis doen automatisch naar de hel zou gaan. Dat
is toch onzin?

En nog wat: u wilt toch ook niet zeggen dat alle mensen die belijdenis hebben gedaan automatisch in de
hemel komen?

Daar geloof ik niks van, want ik ken mensen die wel belijdenis gedaan hebben, maar als u eens wist wat ik
van hen weet! Nee, sorry, maar ik heb een hekel aan al die schijnheiligheid.

Laat mij nou maar gewoon mijn leventje leven, en misschien als ik een jaar of tien ouder ben, dat ik er dan
nog wel eens over wil nadenken. Trouwens misschien doe ik het wel helemaal nooit, want als je eenmaal
belijdenis hebt gedaan, dan verwachten zo ook van alles van je en ergens ben je dan ook verplicht altijd naar
de kerk te gaan, het liefst natuurlijk twee keer...

Nee hoor, mij niet gezien; het gaat prima met mij zo.

Antwoord: Zou je het nog niet eens heel serieus willen overwegen?

Jij: Nee, want ik voel me gelukkig en dat wil ik graag zo houden, dus als u er nu over op wilt houden, zou ik
dat zeer op prijs stellen, want ik houd niet van dat gedram...

Einde gesprek.

Wat een vragen..!

Eerst zal ik ze kort beantwoorden:

Is de belijdenis een toegangsbewijs is voor de eeuwigheid?

Nee, dat is het niet.

Je kunt toch ook in de hemel komen zonder dat je belijdenis hebt gedaan?

Ja, dat kan.

Ga je zonder belijdenis te doen automatisch naar de hel?

Zeker niet, maar een leven met de Heere is wel een leven van de Heere belijden en voor Hem uitkomen.
Komen alle mensen die belijdenis hebben gedaan automatisch in de hemel?

Nee, was dat maar waar...

Waarom zou je dan toch op belijdenis-catechisatie gaan? (om hopelijk na 1 of 2 of meer jaren je ja-woord aan de
Heere te geven)

Omdat het je kan helpen niet op te gaan in de aardse dingen!

Omdat het zo vaak als een zegen ervaren wordt om in verbondenheid met anderen het Woord van God te lezen
en te onderzoeken en je te verdiepen in de geloofsleer.

Omdat het de meest gangbare en kerkelijke weg is om deel te mogen nemen aan het Avondmaal.

Tussenvraag. Is het dan zonde tegen God om zonder beljjdenis aan het Avondmaal deel te nemen?

Nee, dat is het niet, maar het Avondmaal wordt gehouden in de kerkeljjke gemeente, en binnen de gemeenschap
van de gelovigen wordt deze instelling van de Heere Jezus onderhouden. Het is daarom goed om (in normale
omstandigheden) je te houden aan de orde en regels van die geloofsgemeenschap, niet als regels die boven de
Bijbel staan, maar omdat de orde en regels in de kerkelijke geloofsgemeenschap niet voor niks opgesteld zijn,
maar bedoeld zjjn om mensen - en dus ook jonge mensen- voor te bereiden op deze heilige en zeer gezegende
instelling van de Heere Jezus en ze te onderwijzen daarbij te bljjven. Niet als een kerkelijjke dwangbuis om je het
gevoel te geven verplicht te ziin bij die bepaalde kerk of gemeente te blijven, maar om de weg te openen om je
volledig te mogen geven en inzetten in de geloofsgemeenschap, en de gemeente ook te dienen met de
(op)gaven die de Heere geeft, hetzij in het ambt van ouderlfing of diaken of op een andere manier.

Waarom belijdenis doen?

Omdat het een eer is om in het openbaar -zodat iedereen het zien en horen mag- te belijden dat je de Heere
Jezus wilt volgen en Hem wilt (blijven)leren vertrouwen en lief te hebben.

Doe je dan belijdenis om te laten horen dat je bekeerd bent? Nee, je geeft getuigenis van het feit dat je hebt
ingezien dat je elke dag weer bekering nodig hebt!

En als je twijfelt of je de Heere wel (genoeg) liefhebt, als je je afvraagt of je wel genoeg beseft hoeveel zondig
we zijn, als je twijfelt of je wel kan beloven de Heere te dienen, besef dan dat de Heere tegen Paulus zei: Mijn
genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Ben je bereid om -al voel je je nog zo zwak, nog zo onkundig, nog zo ongeschikt, nog zo zondig-, je toch aan te
melden met het gebed in je hart: 'Heere Jezus wees mij genadig en leer mij naar Uw wil te handelen?'

Je zult merken dat als je zo tot God gaat en het van Hem verwacht, je niet beschaamd zult worden!

Ruth zou zeggen: De God van Naomi leeft en is trouw aan Zijn Woord!

Zij kan het weten, want zij mocht de oma van David worden, en de Heere Jezus wordt genoemd: Zone Davids!

Ouddorp, ds. M.C. Schreur



Uit de pastorie

Meeleven met

Anneke Struik (Ring 51, 3247 BN - Dirksland) had donderdag 4 september een operatie ondergaan in Bethesda in
Dirksland en mocht de volgende dag weer naar huis. We wensen haar een voorspoedig herstel toe, al zal het niet
makkelijk zijn om zes weken heel rustig aan te doen! Van harte zegen en vertrouwen op de Heere toegewenst,
VOor jou en Hans.

Mw. Aat Pikaart (Oosterweg 11, 3253 BR ) is opgenomen geweest in het Erasmus MC in Rotterdam vanwege een
ontsteking, maar mocht maandag 8 september weer naar huis. Voor Aat vormen ontstekingen en andere
aandoeningen een groter risico in verband met het feit dat ze (menselijkerwijs gesproken) kwetsbaarder is dan
anderen omdat ze afhankelijk is van extra zuurstof. Daarom vragen we uw meeleven en gebed voor haar!

Thomas Klepper mocht goede uitslagen ontvangen van de onderzoeken i.v.m. de waarde van zijn bloedplaatjes+
die waren namelijk aan de (te) lage kant, maar dit kan nog een bijwerking zijn van de chemo. Hopelijk zal de
medicatie helpen. De Heere zij Thomas en Janneke nabij!

We gedenken Arjanne Hameeteman en haar man Hans en zoon Brian, en hun geliefden en familie. Maandag 15
september werd ze geopereerd in het EMC in Rotterdam. Het is afwachten wat de arts en oncoloog verder zal
melden naar aanleiding van de operatie. Arjanne is gezegend met een zeer optimistisch karakter, maar toch blijft
het spannend. Ze moest vrijdag 26 sept. weer kort naar het ziekenhuis vanwege extra pijn bestrijding. Het valt
allemaal niet mee. Ze was van te voren wel gewaarschuwd dat het allemaal nog erg pijnlijk kon zijn naderhand,
maar je hoopt natuurlijk dat het dan in de praktijk toch wat meevalt. De Heere is een Toevlucht, schuil bij Hem.
De genade van de Heere Jezus Christus zij met je/jullie. Als gemeenteleden roepen we elkaar op om haar en haar
gezin te gedenken in het gebed, door kaart, brief of bericht. Doen hoor!

Job Geboren

Johan en Theresa Grinwis werden verblijd met de geboorte van een zoontje! Het geboortekaartje vermeldt: Dit
kind, door God gekend, uniek, een wonder, zo klein, nog onbekend, en toch al zo bijzonder. Job Grinwis -
broertje van Evie en Jarah. Geboren op 12 september 2025, om 09:37 uur. Hij weegt 4040 gram en is 51 cm
lang. We wensen Johan & Theresa (Hoofdlandseweg 18, 3253 XS Ouddorp) van harte Gods zegen toe met de
geboorte van hun zoontje. Dat is natuurlijk wel bijzonder, dat de twee zusjes nu een broertje hebben gekregen.
Wat zal hij verwend worden..! En wat een bijzondere naam. Heel zijn leven mag het geloofsgetuigenis van Job uit
de Bijbel met hem meereizen!

Overleden

We gedenken Wim en Krientje Meijer vanwege het overlijden van de broer van Wim.

Pieter Meijer (echtgenoot van Cornelia Mierop, Dorpsweg 61) stierf 14 september 2025 in de leeftijd van 85 jaar.
De rouwdienst was donderdag 18 september en aansluitend de begrafenis op de begraafplaats "De Kleistee".

Hij troost het hart dat schreiend tot Hem viucht!

De Heere zij Wim & Krientje Meijer en Jan & Sjaan Nauta nabij. (Sjaan is een zus van weduwe Corrie Meijer-
Mierop). De Heere vertrooste jullie met Zijn genade en nabijheid en geve winst uit dit verlies!

Ten slotte

Charlie Kirk werd 10 september 2025 in koele bloede vermoord. Hier het script van een gesprek dat hij een tijd
daarvoor met een student voerde: Kirk: Waar was Jezus geboren?

Student: Wat maakt het uit? Kirk: Hij was geboren in Bethlehem, oké? Hij groeide op in Nazareth en liep over
het water in Kapernaiim. In welk land bevinden zich deze plaatsen nu? Student: Wat maakt dat uit? Kirk: Dat
maakt wel uit, weet je waarom? Want toen ik in Israél was, kwam ik in contact met de levende God, waar Jezus
over het water liep, en Lazarus liet opstaan uit de dood. Toen ik in Israél was, zag ik de Bijbel tot leven komen.
Toen zag ik Abraham, Isak en Jacob, Sarah Rebekka en Lea. Toen ik die Bijbelverhalen las, was het alsof het
Woord openviel en ik zei: 'dit is het woord van God!" Ik zei: 'dit is echt, dit zijn geen fabels of sprookjes die wij
onze kinderen vertellen.' Toen ik in Israél was, kon ik huilen waar Jezus gehuild had, zien waar Hij werd verraden
door Judas en gearresteerd werd, waar Hij is opgestaan uit de dood en ons het eeuwige leven geeft! Ik ben
geen apologeet voor Israél, maar ik verwerp met mijn hele hart de leugens. Christenen die Israél de rug
toekeren, er staat in Genesis, Romeinen, en 1 Thessalonicenzen: Als je Israél zegent, zult je gezegend worden;
als je Israél vloekt, zult je vervloekt worden. Er is een demonische en satanische agenda om de Schrift onwettig
te verklaren, maar ik zal het heilige land verdedigen, de plek die mij liet zien waar mijn Heer en Heiland heeft
geleefd. En daar zal ik me niet voor verontschuldigen!" (einde script)

Mooi hé?

Dat zijn nog eens influencers...! (even helemaal los van alle politieke mist daar omheen).

Indrukwekkend wat zijn vrouw Erica, de weduwe Kirk zei tijdens haar rouw toespraak: "God wil al altijd voor je
zijn, maar je moet kiezen, om je ziel aan te sporen in de richting van Christus. Bid opnieuw, en lees de Bijbel
opnieuw, ga aanstaande zondag naar de kerk, en de zondag daarna enzovoort en ruk je los uit de verleidingen en
ketenen van deze wereld. Het volgen van Jezus is niet gemakkelijk, dat heeft Hij ook nooit beloofd dat het
makkelijk is. Jezus zei als iemand Mij wil volgen, moet hij zijn kruis opnemen zichzelf veroveren en mij volgen..."
Helemaal indrukwekkend was dat ze tijdens haar in memoriam en rouwtoespraak zei: "De Heere Jezus bad:
Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Zo wil ik ook de moordenaar van mijn man Charlie
vergeven...!" Even weer helemaal los van alle glitter en glamour en de dikke Amerikaanse Trump wolk, is dit toch
wel iets om zeer te waarderen! Miljoenen hebben dit gehoord. God zegene het!

Zo gaan we voort en moge de smaak van brood en wijn van de avondmaalszondag ons bij blijven!



Wat kunnen we veel leren van de geschiedenissen rondom Martha.

De Heere zegene Zijn verkondigde Woord, maar ook de verkondiging in de tekenen van brood en wijn. Zullen we
het proberen te onthouden hoe Martha uiteindelijk diende? (Johannes 12:2) Een dienen dat gerijpt is door het
onderwijs van Jezus, gelouterd door het zien van de overwonnen dood, bezield door de onvoorwaardelijke
gehoorzaamheid en overgave aan Jezus, voortkomend uit een hart dat heeft leren sterven aan dienen om iets te
verdienen; geen dienen voor Jezus, dit is dienen door Jezus..! Dit vindt haar diepste vreugde niet in het gezien
worden door mensen, maar in de tegenwoordigheid van de Heere Jezus, en komt voort uit geloof en aanbidding..
ja dit dienen is ten diepste aanbidding, dienen vanuit uit oprecht geloof, tot Gods eer en overeenkomstig Zijn
Woorden en Wetten. Dit is een liefdedienst, geen karakter in uitvoering, maar de Geest in werking, door haar
heen! Dienen vanuit absoluut geloof in de woorden: "Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend
te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Markus 10:45

Aanstaande zondag is het een soort start-zondag, want de daaropvolgende week gaan de catechisaties en de
'door-de-weekse-samenkomsten' weer beginnen (en sommigen zijn al begonnen).

De Heere zegene Zijn Woord, ook aanstaande zondagavond als proponent M. Slingerland uit Gouda voorgaat.
Verder is het aanstaande zondag ook de zogenoemde Israél zondag.

Van harte aanbevolen om bij de uitgang van de kerk weer de Israél kranten en lectuur mee te nemen!

En vergeet ook (ik zeg het maar alvast) de week van het leven niet!

Harteljjke groet, ds. M.C. Schreur
Gemeente nieuws

Vacature vervuld

In de kerkenraadsvergadering in september hebben we als kerkenraad de stembus geopend en naar aanleiding
van de aanbevelingen vanuit de stemming van de gemeente en na intern overleg dhr. Stefan Visser (Dorpsweg
31, 3253 AG - Ouddorp) benoemd tot diaken. Zoals u hebt vernomen mochten we van dhr. Stefan Visser het
bericht ontvangen dat deze benoeming tot het ambt van diaken heeft aanvaard. Hij achtte zichzelf niet geschikt,
maar uiteindelijk kon hij niet anders meer. De Heere zegene de roep en de aanvaarding van het ambt voor
hemzelf en zijn gezin. Vergeet nooit Lukas 11:11-13!

Collectemunten

De overstap naar het digitaal collecteren heeft ook gevolgen voor de uitgifte van collectemunten. Er worden
minder munten gekocht en ingeleverd, Desondanks is het aantal munten, dat in omloop is, erg hoog. Met name
zijn er veel blauwe munten, die niet ingeleverd worden. Het ziet ernaar uit, dat er veel munten thuis in een kast
zijn blijven liggen. Als u ze niet meer gebruikt willen wij u toch vragen om de restanten in te leveren, door ze te
verdelen over de collecte zakken in de kerk.

Digitaal collecteren

Al uw kerkzaken digitaal? Maak kennis met de Appostel app

Voor het digitaal collecteren maakt onze gemeente gebruik van de betaalapp Appostel. Met de app kunt u alle
kerkelijke geldzaken op één plek beheren. Via deze app kunt u op een gemakkelijke manier, de wekelijkse of
maandelijkse giften voldoen. De app biedt ook de mogelijkheden, om deel te nemen aan de Aktie Kerkbalans, het
verjaardag fonds en het geven van een bijdrage voor het kerkblad.

Ontdek het gemak van de Appostel app:

+u kunt zelf eenvoudig bepalen wat u aan elk collectedoe/ geefrt;
+ u vindt makkeljjk terug wat u het afgelopen jaar heeft gegeven voor de giftenaftrek; + onze kerk bespaard flink
in administratie- en bankkosten.

U installeert éénmalig de app op uw telefoon en/of tablet.

De Appostel app kunt u downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kunt u bij het
inloggen op de app een account aanmaken en onze gemeente koppelen. En dan is de app gereed voor gebruik.
Er is een handig stappenplannetje op internet te vinden op www.appostel.nl om u stap voor stap bij de installatie
te helpen.

Hulp nodig? Neem contact op met: Teun Grinwis 0187-681980.

Opknapbeurt Morgenster

De meesten zullen het inmiddels wel hebben gezien. De zalen van de Morgenster hebben een metamorfose
ondergaan naar lekker lichte kleuren in groene tinten. Afgelopen weken hebben 9 vrijwilligers vele avonden
gewerkt en hebben er wat moois van gemaakt! De activiteiten commissie ziet een lang verwachte wens en
spaardoel in vervulling gaan. De Morgenster helemaal aanpakken, opknappen en gezellig maken. Een aantal
dames hebben de kleuren uitgezocht en de schilder beurt van de zaaltjes is inmiddels klaar. De vrijwilligers
stoppen nu even ivm het winter werk dat inmiddels is gestart. Ze hopen in april volgend jaar de hal en de keuken
onder handen te nemen.

Maar we gaan niet helemaal achterover leunen. De dames hebben inmiddels ook bijpassende gordijnen voor
beide zalen uitgezocht en die hopen we zo spoedig mogelijk op te hangen, al zal dat nog wel een paar weken
duren.

Tenslotte zijn we al best lang op zoek naar nieuwe stoelen en tafels. Maar dat valt niet mee komen we achter en
is een dure aangelegenheid. Ze moeten goed zitten, niet te zwaar en stapelbaar zijn. Vervolgens moeten daar
bijpassende (deels opklapbare) tafels bij. In de grote zaal willen we nog twee grote opbergkasten realiseren. En
de dames gaan nog opzoek naar wat aankleding, inrichting en/of planten.

Allen bedankt voor zo ver!


http://?

Weekdienst

Het is weer zover, de weekdiensten gaan ook weer beginnen! Sinds we neer mochten en moeste strijken in
Ouddorp, hebben we de geschiedenissen van Gideon behandeld, de 7 brieven uit Openbaring, ontmoetingen van
de Heere Jezus vanuit het Johannes-Evangelie en de laatste keer het Bijbelboek Efeze. Echter... dat was nog niet
af, en daarom lijkt het me goed om dat eerst af te maken en vervolgens verder te gaan. We waren gebleven bij
Efeze 4, dus woensdag gaan we ons buigen over Efeze 5 (de eerste 21 verzen althans). Dan weet u het vast.

Agenda, Deo Volente

Zaterdagmiddag 13 september was de startmiddag van de zondagsschool. We waren met
een geweldige groep van 30 kinderen.. de autorit was langer dan we tot nu toe gewend
o m waren, maar daar was de pret niet minder om, wat een geweldige dag in mini Mundi in
%2“ Loemmiea  Middelburg, waar we heerlijk gespeeld hebben, lekkere frietjes met een snack op hebben
A~ usdere en aan het einde van de middag nog genoten van een welverdiend ijsje!
Super bedankt aan iedereen die geholpen heeft om er een geweldige en geslaagde dag
van te maken.
De dag erna 14 september startte de zondagschool met in beide groepen 18 kinderen, dus in totaal 36 kinderen
die nu op de zondagschool zitten. Daar zijn we de Heere dankbaar voor! We mogen luisteren, nieuwe dingen
leren, en praten over wat God ons te vertellen heeft door het Woord, maar ook zingen tot Gods eer!
Zit jij nog niet op de Zondagsschool?
Je bent van harte welkom vanaf 4 jaar!!
Wanneer: Elke zondag
Hoe laat: van 11.15 tot 12.00 uur!
Deze maand is hebben we zondag 5, 12, 19 en 26 oktober zondagsschool dus ook in de herfstvakantie!
Seizoen 2025 tot 2027 zullen we elke week sparen voor een goed doel: Samen leren en groeien: zondagsscholen
in Kenia en Nederland verbonden.
Met het project dragen we bij aan: De bouw van een multifunctioneel zondagsschool gebouw, training van de
zondagsschool leiders in Kenia, het ontwikkelen van passend materiaal in eigen context en wederzijdse
uitwisseling tussen kinderen én leiding.

We zien uit naar jullie komst elke zondag.. groetjes van de leiding van de Zondagsschool©

Op dinsdag 7 oktober gaan de catechisaties weer beginnen!
De tijden zijn net als vorig jaar:

18.30 uur: 12 - 15 jaar

19.15 uur: 16 en ouder

20.00 uur: Belijdenis catechisatie

Allen weer hartelijk welkom!

Voor woensdag 8 oktober komen we weer samen als Bijbel leesgroep. (BLG)

Als u vast Psalm 1 - 15 en Handelingen 1 - 5 leest, dan hoop ik dat te behandelen op die avond. Het scheelt dat
we al wat ingeleid zijn in Handelingen.
Weer hartelijk welkom allemaal, ook de jongeren!

Voor D.V. 22 oktober: Psalmen 16 — 30 Handelingen 6 — 10

Vrouwenkring ‘Sola Fide'.

We kijken terug op een fijne start van het nieuwe seizoen. Met meer dan 20 vrouwen kwamen we samen in de
kleine zaal. Fijn dat er ook weer nieuwe leden hebben aangemeld. We hebben nagedacht over Handelingen
hoofdstuk 1 en 2. Bij de uitwerking van vragen ging het vooral over de uitstorting en werking van de Heilige
Geest en de kenmerken van de eerste Christengemeente.

Op maandag 6 oktober hopen we voor de tweede keer samen te komen. Als voorbereiding richten we ons op
Handelingen 3, Bijbelstudie 2. Het thema bij dit hoofdstuk is: Naam boven alle naam. In het boek handelingen
lezen we wel over genezingen, maar niet over genezingssamenkomsten. Niet het wonder staat centraal, maar de
verkondiging van de Naam van Jezus. In die Naam worden de wonderen verricht om hoop en geloof te wekken in
Zijn Naam.

Een lied zingt ervan:

Daar ruist langs de wolken een liefljjke Naam, die hemel en aarde verenigt te zaam,

Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Tienerclub Follow Me
Hoi allemaal!
5 Hebben jullie al zin in het nieuwe seizoen van tienerclub "Follow Me”! Wij in ieder geval al
zsl/%_, wel. Noteer de startavond alvast in je agenda: Vrijdagavond 14 november as. hopen we
fOI IOWSQ) jullie allemaal weer te zien aan de Hoge Pad. Neem gerust een vriend of vriendin mee. De
voorbereidingen zijn al in volle gang. Daar hebben we jou natuurlijk ook voor nodig! Heb
je een idee voor een te gekke activiteit? Of weet je een leuk thema om te bespreken?
Laat het ons via deze app weten! Mag ook in een privé appje naar 1 van ons. We horen
graag van jou, wat je leuk vindt om te doen. Hopelijk zien we jullie allemaal op vrijdag de 14e november!

Groetjes Erik, Jeanet, Laurens, Lisette, Petra, Rianne, Rosita




Gebedsmoment
Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 24 oktober 19:00 uur gehouden worden in ‘de Morgenster'.

16+ Jeugdvereniging

Afgelopen zaterdag 27 september zijn we begonnen met een super lekker driegangen diner en een hele
waardevolle en gezellige avond. Erg leuk en fijn ook dat de kosten van deze avond zijn gesponsord door de
familie Meijer, nogmaals hartelijk dank!

Zaterdag 11 oktober is de volgende bijeenkomst en willen met elkaar naar een Realtime bijeenkomst
te gaan. Die avond houdt Ds. C.W. Hoek een meditatie.

Alle jeugd die mee wil (rijden) moet zich even opgeven bij de leiding.

Datum Onderwerp Opmerking

11 okt, 19:00 Gezamenlijk naar Realtime GO Rijden met elkaar
herfstvakantie

1 nov, 19:00 Avondje Bowlen (meebetalen) De Staver

15 nov, 19:30 Gezellig avond met Bijbelstudie Bij Cor thuis

29 nov, 19:00 Gezamenlijk naar Realtime GO Rijden met elkaar
13 dec, 19:30 kerst feest / spel / quiz / film Morgenster
kerstvakantie

Agenda oktober - december 2025

5-okt Israél-zondag

6-okt Sola Fide

7-okt (Belijdenis)Catechisatie

8-okt Bijbel-leesgroep -32

11-okt RealTime Jongerenavond

13-19 okt Herfstvakantie

20-okt Kerkenraads vergadering
21-okt (Belijdenis)Catechisatie

22-okt Bijbel-leesgroep 33

28-okt (Belijdenis)Catechisatie

29-okt Contactmiddag (met een maaltijd!)
1-nov RealTime Jongerenavond

5-nov Dankdag

10-nov Sola Fide

11-nov (Belijdenis)Catechisatie

12-nov Bijbel-leesgroep 34

18-nov (Belijdenis)Catechisatie

19-nov Weekdienst

25-nov (Belijdenis)Catechisatie

26-nov Contactmiddag

29-nov RealTime Jongerenavond
30-nov le Advent

1-dec Sola Fide

1-dec Kerkenraads vergadering

2-dec (Belijdenis)Catechisatie

3-dec Bijbel-leesgroep 35

7-dec Voorbereiding Heilig Avondmaal
9-dec (Belijdenis)Catechisatie

10-dec Censura Morum / Bezinningsuur
14-dec Heilig Avondmaal en Dankz./ Nabetr. Heilig Avondmaal
15-dec Sola Fide Kerstfeest

16-dec (Belijdenis)Catechisatie

17-dec Weekdienst

20dec - 4jan Kerstvakantie

25-dec Eerste Kerstdag

26-dec Tweede Kerstdag

31-dec Oudjaarsdienst



Activiteitencommissie

Herinnering mosselavond
Beste gemeenteleden,
Misschien heeft u het al gelezen in de vorige Kleine Kracht maar bij deze bent u nogmaals uitgenodigd voor een
diner in de Morgenster op zaterdag 11 oktober. Jan Klepper zal deze avond een heerlijke maaltijd met gekookte
mosselen voor ons verzorgen. Voor degenen die geen mossels lusten is er een alternatief: Kipsaté.

De kosten zijn per volwassene: Mosselen: € 25,- , Kipsaté: € 16,50.

Voor kinderen 4 t/m 12 jaar: Mosselen: € 16,50, Kipsaté: € 10,50.
Prijzen zijn inclusief 2 consumpties en een voor- en nagerecht.
Ontvangst vanaf 17:00 uur, aanvang 17:30 uur.
U kunt zich opgeven door contact met mij op te nemen via een persoonlijk bericht.
Graag opgeven voor 4 oktober.

Hartelijk groet, Mathilde van Splunder

Terugblik fietstocht

Maandag 25 augustus werd onze jaarlijkse fietspuzzeltocht gehouden. U heeft hiervan de opbrengst nog te goed.
Het mooie bedrag van €1.270,- werd hiermee opgehaald! We willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft
gegeven, hartelijk bedanken!

Vleesactie

Ook dit najaar verkopen we weer vlees van Puur Vers. Er is weer een mooi assortiment
samengesteld met onder andere rollade, kip, gehakt, varkenshaas en spek waar u uit kunt
kiezen. Op de poster in deze Kleine Kracht ziet u de vleessoorten en de kosten die voor deze
actie  zijn  geselecteerd. Bestellen kan t/m zaterdag 25  oktober via
activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl, met een belletje naar 06-16257487, een appje naar 2
06-15282494 of u kunt het bestelformulier gebruiken via de link: https://rebrand.ly/Vleesactie of E ]
gebruik de Qr-code op de poster. Ophalen van de bestelling kan op de herfstmarkt in de
Morgenster op zaterdag 1 november tussen 10.00 uur en 14.00 uur.

Herfstmarkt in de Morgenster

Na de gezellige en geslaagde markt afgelopen jaar, houden we op D.V. zaterdag 1 november van 10.00 — 14.00
uur wederom een herfstmarkt bij de Morgenster. We verkopen onder andere kaas van Dammers, eieren,
cashewnoten, advocaat, stoofperen en ander fruit en onze kerstkaarten en wenskaarten. Daarnaast heeft u ook
gelijk de gelegenheid om het bestelde viees op te halen. We hopen u te ontmoeten met een gezellig kopje koffie
met wat lekkers erbij. Voor de lekkere trek hebben we ook kommen erwtensoep en broodjes rookworst; uiteraard
alles tegen een kleine vergoeding die geheel ten goede komt aan de kerk.

(Bak)hulp gezocht voor de herfstmarkt

Voor de herfstmarkt zoeken we nog mensen die lekkere cake, koek of taart voor de verkoop om ter plaatste op te
eten willen maken. Daarnaast willen we kijken of er mensen bereid zijn om bijvoorbeeld verpakte koekjes, cake
of kruudplaetjes willen bakken die we dan om mee te nemen kunnen verkopen. Wilt u ons helpen op deze dag en
wat lekkers bakken, neem dan contact op met Joélle Grinwis (06-57193854).

Voor in de agenda

Naast de herfstmarkt van 1 november hopen we dit jaar op D.V. 13 december weer de kerstpostactie te doen
waar ook diverse producten gekocht kunnen worden en verder hopen we in december ook weer de
oliebollenactie te houden, maar meer over informatie daarover houdt u nog van ons tegoed.

Ledenadministratie

Verjaardagen
Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier
geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

4 oktober ~ 87 jaar, Mevr. N.M. Padmos-Mierop Oosterweg 9, 3253BR.
5 oktober ~ 81 jaar, Mevr. W.P. van Venrooij-van Eersel Welgelegen 1, 3253XW.
8 oktober ~ 75 jaar, Mevr. C.J. Tanis-Tanis Emmaweg 28, 3253BD.
10 oktober ~ 70 jaar, Dhr. W.]. Bakelaar Vliedberglaan 103, 3253VT.
14 oktober ~ 79 jaar, Dhr. C.D. Brand Dorpstienden 1 P, 3253AS.
15 oktober ~ 90 jaar, Mevr. M. Keyzer-Buyk Koolweg 30, 3253LH.
18 oktober ~ 73 jaar, Mevr. A.C. de Graaff-van der Spaan Hoge Pad 61, 3253BH.
21 oktober ~ 75 jaar, Mevr. M.J. van der Velden-Hoek O. Nieuwlandseweg 4 e, 3253LL.
25 oktober ~ 80 jaar, Mevr. J. Ghijsels-Prins Blauwesteen 6, 3253EM.
27 oktober ~ 74 jaar, Mevr. J. Bel-Verwijs Hectorstraat 20, 3054PC Rotterdam.
27 oktober ~ 76 jaar, Dhr. J.M. Bilkes Blauwesteen 8, 3253EM.
31 oktober ~ 77 jaar, Dhr. W. van der Klooster Wittestraat 5, 3253XM.

Ingeschreven
- Dhr. J. Klepper
Uitgeschreven
- Mevr. M.N. Kastelein-Tros
- Mevr. E.C. van Wijk
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Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 augustus is het volgende ontvangen:
Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters 1.739,28
Instandhouding eredienst 1.758,18
K. H. Bogerd 16 aug. 128,70
Giften 200,00
Kerk naar Buiten 487,50
Activiteitencommissie 286,00
Kerkbalans 3.375,00
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer € 7.974,66
Diaconie

Dabar werk 3 aug. 437,80

Kerkelijk verenigingswerk, 10 aug. 376,88

Stg. Voor Elkaar vakantieweken, 17 aug. 398,85

Diaconie, 24 aug. 271,50

Mercy Ships Holland, 31 aug. 295,32

GZB zangavond tbv. fam. Godeschalk 14 aug. 128,30

Verkoping GZB Zendingscommissie 16 aug. 630,97

Totaal diaconie € 2.539,62
Kerkrentmeesters en diaconie samen € 10.514,28

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.325,25

Verjaardag fonds 2025

Stand vorige keer 762,50
Ontvangen 20,00
Totaal € 782,50
Kleine Kracht 20¢ jaargang

Stand vorige keer 1.104,00
Aan giften 175,00
Totaal € 1.279,00

Begroting 2026

De begroting 2026 van de kerkrentmeesters ligt voor de leden van de gemeente vanaf 6 september 2025
gedurende een week bij de scriba ter inzage. Alle leden kunnen tot en met 16 september 2025 hun mening
schriftelijk kenbaar maken. Voor het inzien van de begroting, vragen wij u om telefonisch contact op te nemen
met de scriba voor het maken van een afspraak. De verkorte versie van de begroting treft u hier onder aan. Deze
begroting is gebaseerd op de vervulling van de predikantsplaats voor 100%. Dat brengt circa € 25.000 extra
kosten met zich mee. Door de spaargelden rendabeler te beleggen, verwachten we een meeropbrengst van ca
€8000,00 te kunnen realiseren. De actie om mee te doen aan het systeem van periodieke giften is goed geweest
voor een structurele meeropbrengst van ca. € 6.500 per jaar. Desondanks sluit de begroting met een negatief
bedrag van ca. € 12.000. Hiervoor willen we een garantstelling vragen bij de Gereformeerde Bond, maar met een
verhoging van het collectegeld met ca. € 3,00 per gezin per week zou dit gat ook al aardig gedicht kunnen
worden. We willen u dan ook vragen om zich te bezinnen op uw wekelijkse giftenpatroon. De kerkelijke uitgaven
ondervinden ook last van de inflatie, waardoor het onderhouden van de eredienst en van de gebouwen ook
duurder wordt. Wat we 5 jaar geleden voor € 1,00 konden kopen kost nu € 1,23. In de meer-jaren-
onderhoudsplanning staan werkzaamheden gepland die betrekking hebben op het schilderwerk van het
kerkinterieur en het lakken van de parketvloer, het herstellen van vochtschade vensterbanken, het controleren
van de noodverlichting en het opstellen van nieuwe planning mede voor het aanvragen van subsidie voor het
onderhoud van het monumentale pand.

Begroting Begroting Rekening

2026 2025 2024
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 16.953 17.398 14.371
Opbrengsten uit rente, dividenden en
beleggingen 12.350 4.300 4.295
Opbrengsten levend geld 153.278 145.600 132.156
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 4.474 4.475 7.874
Totaal baten A 187.055 171.773 158.696
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen 44.779 41.046 42.045
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen 542 1.065 534
Afschrijving onroerende zaken, installaties/invent. 6.000 6.000 6.000

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 124.696 100.948 99.083



Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen andere organen
Salarissen en vergoedingen

Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten

Totaal lasten A

Operationeel resultaat A

Voor onze jongeren

Schoenen uit

“Houden jullie je schoenen aan in het huis van God?” vroeg een Turkse jongen verbaasd. Hij begreep niets van
de Nederlandse gelovigen. Hoe kon je in het heilig huis van God binnengaan zonder je schoenen uit te trekken?
Je schoenen uit trekken heeft voor hem alles te maken met eerbied voor God. Dan denken we aan Mozes bij de
brandende braambos. Hij krijgt daar de opdracht om de schoenen uit te trekken! De plaats waar hij staat is
heilig, God openbaart Zich aan hem. Met vuilen schoenen kon Mozes niet bij de Heilige God komen. Die vuile
schoenen zijn het beeld van ons door de zonde verontreinigde leven. Met dat vuile leven kunnen we niet bij
God komen. De Heere Jezus wil ons van zonde reinigen en de weg tot God vrij maken. De vraag van die Turkse
jongen zet je wel aan het denken. Je moet je vuile schoenen uittrekken voor God. Al je zonde aan Hem
belijden. Niet alleen je voeten vegen, de zonden wegpoetsen, maar je “vuile schoenen” uit voor God.

Puzzel

Een streeppuzzel met woorden die te maken hebben met Luther. Streep de woorden door. De letters die

overblijven, vormen een zin van zes woorden.

Augustijnenklooster

1.436 2.273 1.370
6.741 6.898 6.505
4.500 3.907 3.825
9.157 8.835 10.420
1.120 691 1.219
198.971 171.663 171.001
-11.916 110 -12.305
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Zending en Evangelisatie

—

gzb-

Zendingsc issie Ouddorp

Dagboek 'Een Handvol Koren' 2026

In 2026 bestaat de GZB 125 jaar.

Op verschillende manieren willen we daar bij stilstaan, maar zeker ook met
een speciale editie van ‘Een handvol koren'.

Natuurlijk biedt het dagboek voor 2026 ook weer elke dag twee
overdenkingen: 1 voor volwassenen én 1 voor jongeren.

Het is een waardevol dagboek voor jong en oud!

De winst (€ 10) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het
Evangelie.

Voor mensen die blind of slechtziend zijn is het dagboek ook in gesproken
vorm beschikbaar. Bestellen kan via www.leesbutler.nl.

Het dagboek is verkrijgbaar voor € 17,95 bij de zendingscommissie p/a
Preekhillaan 12 Ouddorp. 0637437715.

Najaarscollecte GZB 2025
Stop kinderarbeid in Pakistan

Duizenden kinderen in Pakistan werken dag in, dag uit in steenfabrieken. Vooral christelijke gezinnen zitten vast
in armoede en schuldslavernij. Kinderen kunnen vaak niet naar school en missen zo elk toekomstperspectief.

Samen met lokale christenen zet de GZB zich in om dit te doorbreken. Door onderwijs, voedselhulp en
Bijbeltraining ontvangen gezinnen hoop en uitzicht. Met uw gift aan de najaarscollecte van de GZB krijgen
kinderen de kans om te leren en een nieuwe toekomst op te bouwen.

Geeft u mee?
Pt g S
Hoe kunt u bijdragen? @5’ f:;."jt':E:’@
e  Gebruik de collectemethode van uw gemeente. B N 3 "" )
e Doneer via Tikkie, i ]
e www.gzb.nl/najaarscollecte FpztS
o of de antwoordkaart in de collectefolder. b e, :
« BIlijf bidden voor het zendingswerk. @i:-ﬁ_f.ft TR

Vrijdag 31 oktober 2025
Hervormde kerk Goedereede Kerkpad 3, 3252 AW

)

EREEAD,

Aanvang 19.30 uur =
Wat herdenken we op Hervormingsdag? EI
Wat betekent Hervormingsdag voor ons? =
We mogen deze avond vanuit Bijbels perspectief het antwoord vinden op wat de L

reformatie ons ook nu nog te zeggen heeft.

Diverse denominaties van de kop van ons eiland zullen aan deze avond meewerken.

Er is een overdenking (meditatie) en een declamatie, samen zingen en luisteren naar
muziek.

Ook het bekende Lutherlied zal niet ontbreken.

Bij de uitgang is er een collecte voor de Stichting “In de rechte straat”. U bent van harte
welkom.

gE=EZmaEEEES

j MARTIN LUTHER ===

Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!
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Kerkdiensten

Zondag 12 oktober 2025
9:30 uur: ds. P.B. de Groot, Stellendam
18:00 uur: ds. D.J. Budding, Waarder
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten.

Zondag 19 oktober 2025
9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Bediening Heilige Doop
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten.

Zondag 26 oktober 2025
9:30 uur: ds. G. van Wijk, Hedel
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1e Sjaloomzorg de Vijver. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten.

Zondag 2 november 2025
9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk
Collecte: 1e Stichting Friedenstimme. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten.

Woensdag 5 november 2025 Dankdag
14:30 uur: ds. M.C. Schreur

19:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk.

Oppasrooster oktober 2025

12 oktober - Jasmijn en Rebecca

19 oktober - Femke, Annelein van Koppen en Emma
26 oktober — Myrthe, Eline en Elise

2 november — Margretha en Rhodé

6 november — Nelie (Dankdag)

Zanguurtje

Zondag 5 oktober na de avond dienst willen we, na de zomerstop, weer een zanguurtje organiseren in de
Morgenster.

We nodigen iedereen uit om mee te zingen. Ook de jeugd is van harte welkom.

Vorming en toerusting vanuit de Bijbel voor de regio Zuidwest Nederland

(Zuid-Hollandse Eilanden, Zeeland en Noordwest Brabant)

Basis- en vervolgcursus TVG

Wil je meer weten over de Bijbel, kerkgeschiedenis of dogmatiek? Hoe je in het
dagelijkse leven het geloof in de praktijk brengt? Vanaf woensdag 10 september 2025
gaat een nieuwe instroom Bijbelcursus te Middelharnis van start. Tevens start dan
de vervolg cursus. Deze cursus is verdiepend en verrijkend voor je geloof. Voor
iedereen een aanrader. De cursus is interkerkelijk en iedereen met welke opleiding en

L

.i

Theologische Vorming achtergrond dan ook, kan deze cursus volgen. In ongeveer 20 wekelijkse

bijeenkomsten, die op woensdagavond van 19:00 uur tot 21:45 uur verzorgd
worden, gaan we dieper in op de Bijbel, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, etc.
Ervaren predikanten geven les in de verschillende vakken. Voor deelname aan de
cursus dient u zich aan te melden, via onderstaand e-mail adres.

Gemeenteleden

Vorming en toerusting vanuit de Bijbel

Studium Generale 1700 jaar geloofsbelijdenis van Nicea”

Op zaterdag D.V. 11 oktober a.s. start de studium generale van de cursus TVG. Het jaarthema is “1700 jaar
geloofsbelijdenis van Nicea”, welk thema in 8 maandelijkse lessen zal worden behandeld. De cursus staat open voor zowel
oud cursisten als belangstellenden. Ook hiervoor dient u zich vooraf aan te melden.

Informatie en aanmelding:

Voor vragen en info kun je appen of bellen met de cursusleider ds. S.A. Dolaard 0113- 283169 of met het secretariaat Teun
Grinwis 06-12285061 of per e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com. Op dit e-mail adres kunt u zich ook aanmelden voor
deelname aan een van de cursussen. De cursussen worden gegeven in het Hervormd centrum de Hoeksteen, aan de Ring 13 te
3241 CR Middelharnis. Meer info is er ook te vinden op: www.cursustvg.nl.

Streekbijeenkomst Hervormde Mannenverenigingen Goeree-Overflakkee, NW Brabant en Zeeland.
Op DV. donderdagavond 16 oktober 2025 wordt er een streekbijeenkomst van de Hervormde
mannenverenigingen van Goeree-Overflakkee, Noord West Brabant en Zeeland belegd in het Hervormd
verenigingsgebouw Diakonia te Oude-Tonge aan de Kolfweg 1 Na het afhandelen van enkele
huishoudelijke zaken zal door ds. G.J.H. Vogel, ziekenhuispastor van het Van Weel Bethesdaziekenhuis te
Dirksland een inleiding worden verzorgd, die gerelateerd zal zijn aan zijn werk als geestelijk verzorger.
De aanvang van de vergadering is 19:45 uur, inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Na de pauze
wordt de inleiding in bespreking gegeven en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Niet alleen de
leden van de mannenverenigingen met hun partners zijn welkom, maar ook belangstellenden worden van harte uitgenodigd om
deze avond bij te wonen. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.
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ZATERDAG 1 NOVEMBER 2025
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BESTELLEN KAN T/M ZATERDAG 25 OKTOBER
Afhalen op zaterdag 1 november 2025 ~ 10.00 - 14.00 uur

Hervormde Gemeente Quddorp ~ Weststraat 2
estellen via: €R 06-16257487

® 06-20378356
’ ACTIVITEITENCOMMISSIE@HERVORMDOUDDORP.NL
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Laat Hervormingsdag niet verloren gaan!

Vrijdag 31 oktober 2025
Hervormde kerk Goedereede

Aanvang 19.30 uur

Wat herdenken we op Hervormingsdag?

Wat betekent Hervormingsdag voor ons?

We mogen deze avond vanuit Bijbels
perspectief het antwoord vinden op wat
de reformatie ons ook nu nog te zeggen
heeft.
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Diverse denominaties van de kop van ons
eiland zullen aan deze avond meewerken.

Er is een overdenking (meditatie) en een
declamatie, samen zingen en luisteren
naar muziek.

Ook het bekende Lutherlied zal niet
ontbreken.

Bij de uitgang is er een collecte voor de
Stichting
"In de rechte straat”.

Tiws

U bent van harte welkom. MARTIN WTHRR ez

Luther benadrukte dat er een terugkeer nodig was binnen de kerk naar Bijbelse principes.
Het Woord moest weer centraal komen te staan.

Luther ontdekte dat de mens alleen maar gerechtvaardigd kan worden door het geloof in
de Heere Jezus Christus.

En niet door het doen van goede werken of door verdiende aflaten, zoals dat in de Rooms-
Katholieke Kerk van die tijd geleerd werd.



